
In de week gelegd 45-25, 02-11-2025, Allerzielen  

Apok. 7, 2-4.9-14;1 Joh. 3, 1-3; Matteüs 5, 1-12a  

 

Uit de politieke commotie van de afgelopen tijd blijkt opnieuw: wat je aandacht 

geeft, groeit en waar je aan voorbij gaat, vervaagt. Het boek Spreuken zegt 

treffend: waar het visioen verdwijnt, verwildert het volk ( 29,18). Zonder 

vergezicht verliezen wij de hoop. Juist op Allerzielen is zij zaak van gewicht! 

Johannes beschrijft in het boek Openbaring zijn visioen. Hierin ziet hij een 

menigte die niemand tellen kan. Gekleed in witte gewaden staan zij voor de 

troon van het Lam, metafoor voor Jezus. Dan zegt een stem tegen Johannes dat 

deze mensen uit de verdrukking komen; zij weten wat lijden is. Hun kleding is 

gereinigd in het bloed van het Lam. Zóveel mensen en toch kent de Hemel ieder 

van hen bij naam. Wij zijn veilig in Gods hand. 

 

In de tweede lezing horen wij over Gods liefde voor ons. Die is zo groot, meldt de 

briefschrijver, dat wij kinderen van God genoemd worden, en voegt eraan toe dat wij dit ook 

zíjn! De wereld begrijpt dat niet, heeft er geen oog voor. Haar blik is beperkt, omdat zij God 

niet erkent en niet wil weten welk leven ons wacht na dit aardse bestaan. Johannes vervolgt 

dat wanneer ons kindschap geopenbaard wordt, wij aan God gelijk zullen zijn. Namelijk in 

liefde en leven, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Wie dit heil van God verwacht, maakt 

zich rein zoals Christus rein is en maakt werk van dit vergezicht.   

 

Kijken wij naar de derde lezing. Hier geeft Jezus zijn beroemde zaligsprekingen ten beste en 

legt daarmee de kern van zijn Blijde Boodschap voor ons open. Treurende, hongerige, 

bedroefde en verarmde mensen wordt door Jezus geluk 

aangezegd. Hij voedt onze hoop en drukt ons op het hart dat 

God met ieder mens het goede voor heeft. Hoop is de motor  

van het geloof en, gevoed door de liefde, brengt dit ons vérder. 

God heeft oog voor ons: Zalig de zuiveren, zij zullen God zien. 

Zalig die vrede brengen, zij zullen kinderen van God genoemd 

worden. Dit hemelse vergezicht zoekt een landingsplaats in 

ons. Hier op aarde, in de polis van de mensen, mag onze blik 

bezield raken, zodat wij met onze dromen en daden kleur en 

warmte geven aan ons bestaan. Geloof  het, God zal het ons 

lonen, levenden én doden!  

 

 

 


